
Beste juf/meester en kindjes, 
 

Dit is het kasteel van ridder Bas. Speciaal voor de verjaardag van 
….. heeft mijn vriendje de rood-zilveren draak voor jullie allemaal 

een zilveren ei gelegd!! Deze heb ik in een echte ridder beker 
gestopt met nog wat fruitsnoepjes en een doosje met  

drakenpoepjes, ook wel rozijntjes genoemd door gewone mensen 
geloof ik. Er zit ook een kleurplaat in waarmee je een echt  

ridderschild kunt maken! Veel plezier en eet smakelijk! 
 

Groetjes ridder Bas 
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