
De krokodil die niet weet wat hij later worden wil. 
 

In een groen moeras ergens hier heel ver vandaan, 
woont een pratende krokodil die jou kan verstaan. 

Hij heeft een groot probleem deze krokodil. 
Hij weet namelijk niet wat hij later worden wil! 

 
Zal hij een bakker worden die heerlijke taarten bakt? 
Of een kok die elke dag spaghetti maakt met gehakt? 

Wordt hij een machinist en bestuurt hij de trein?  
Of een piloot die vliegt tussen de wolken; dat lijkt hem zo fijn! 

 
Misschien wordt hij wel kapper en knipt hij jouw haar.  

Of een stoere brandweerman die niet bang is voor gevaar. 
Als hij later koning wordt dan draagt hij elke dag een kroon. 

Wordt hij een vuilnisman dan houdt hij de straten netjes schoon.  
 

Misschien heeft hij een mooie stem en wordt een beroemde zanger. 
Of maakt hij huizen mooi en wordt een schilder of een behanger. 

Als hij een piraat wordt dan vaart hij met een groot schip over de zee.  
Misschien kan hij wel goed toveren en wordt hij een tovenaar of een fee. 

 
Maar wordt hij een grappig clowntje, dan ligt iedereen in een deuk.  

Hij kan gewoon niet kiezen. Het lijkt hem allemáál zo ontzettend leuk!  
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